
Wat boeken doen

Ook de stoel kan niet meer
blijven zitten.

Zo woelen woorden
zich los van de zinnen, vlammen
op in mij, binden mij
vleugels aan, zingen van de wereld
in dit boek.

Mijn lezen vreet de kamer leeg.
Nu duurt nu geen ogenblik
maar uren avonturen.

Het raam barst open
en voert mij, ontvoert mij
naar de hele wereld buiten
in mijn boek.

— Daniel Billiet —
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kreeg ik een douche mee.

 —  —



 —  —



 —  —



 

heen en weer…

 —  —



voor twee; voor mij en jou.

Toen opende een portier

met jou op mijn schouders. 

—  —


