
— Myriem El-Kaddouri 
voor Dag van de Directeur

Laat ons hier beginnen, 
	 waar jij al luistert 
	 voor er iets gezegd wordt. 

	 In woelige wandelgangen  
	 in levendige lerarenlokalen, 
tussen kleurrijke schooltassen vol verhalen,  
	 brooddozen en jeugdgedruis 
hou jij ons samen,	  
beweeg,	 stuw,
	 stuur jij ons vooruit 
met voeling en vertrouwen 
sta je stil bij wat lukt en wat schuurt 
	 geef je tijd	 aan wie zoekt en wie vraagt 
bouw je een school uit meer dan muren,  
klassen en zalen. 
 
Daarom verdien jij  
meer dan een vluchtige knik,
	 meer dan een tot morgen of goeiedag, 
omdat wat jij doet  
blijvend is  
	 en groeit.

            een glim, een lach, 




